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Gewoon werk
Sinds mijn vorige nieuwsbrief heb ik vooral ‘gewoon’ gewerkt. Voor mij betekent dit dat ik 
veel tijd heb doorgebracht achter mijn computer. Het belangrijkste programma waar ik 
aan ga werken heet Apex. Dat is een programma dat hier al ruim 10 jaar lang ontwikkeld 
wordt om alle voorraden en geldstromen in goede banen te leiden. Je zou dat programma 
kunnen zien als het digitale hart dat veel van het werk mogelijk maakt.
Zoals iedereen die met computers werkt wel weet: programma’s werken nooit perfect. 
Om ervoor te zorgen dat ons programma steeds beter gaat werken, hebben we een 
interne website waarop mensen problemen, bugs, kunnen doorgeven. Omdat je bepaalde 
dingen pas echt begrijpt als je er zelf mee werkt, ben ik al snel begonnen met het oplossen 
van die bugs. Op die manier kon ik dus al bijdragen terwijl ik nog aan het inwerken was. 
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Bericht van Jorn

Lees meer:  alles over wanbel, vervolgplannen en bericht van de TFC

Vrije tijd
Hoewel ik mijn werk leuk en ontspannend vind, zit ik achter mijn 
computer veel stil. Ik probeer daarom in mijn vrije tijd iedere dag een 
rondje te lopen, wat zeker geen straf is in de prachtige omgeving 
waar ik nu woon.
Daarnaast ga ik naar twee verschillende Bijbelstudies. Eén daarvan is 
om half zeven ’s ochtends, wat een enorme uitdaging is voor een 
avondmens zoals ik. Het is hier sowieso een uitdaging om een 
avondmens te zijn: de markt, die twee keer per week is, is van zes tot 
acht ‘s ochtends. 
Naast de Bijbelstudies heb ik ook nog vast in de week een bordspellenavond. Er blijkt een 
hele wereld aan bordspellen te zijn over de meest exotische onderwerpen. Van de meeste 
had ik nog nooit eerder gehoord en na bijna vijf maanden heb ik nog niet eens de helft 
ervan gespeeld. Dit geeft een leuke uitdaging, want ik moet het spel leren spelen en 
tegelijkertijd proberen te winnen, iets wat nog niet gelukt is.

Start van PNGOC
Eind juli ben ik begonnen aan de PNGOC, dat staat voor Papoea-Nieuw-Guinea Oriëntatie 
Cursus. Het doel van deze cursus is ons introduceren in de taal en de cultuur van PNG. 
Dit begon met het leren van Tok Pisin, een gemeenschappelijke taal die in het grootste 
deel van PNG wordt gebruikt om elkaar te verstaan. Er waren vier lokale Tisa, docenten, 
met wie we konden oefenen om de taal te leren spreken. Het was dus geen rijtjes 
stampen, maar vooral doen.
Naast taal was er ook een focus op cultuur. We leerden over een aantal concepten dat 
belangrijk zijn voor de culturen in PNG. Ik schrijf culturen, want er zijn 839 lokale talen en 
misschien nog wel meer culturen. Hoewel die allemaal verschillend zijn, hebben ze ook 
dingen gemeen. We hebben het bijvoorbeeld gehad over de rollen van mannen en 
vrouwen, over het opbouwen van relaties en over hoe de spirituele wereld hier beleefd 
wordt.
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Wanbel
Eén van de dingen die we bespraken is het concept van wanbel. Letterlijk betekent dit 
‘één buik’. In de cultuur van PNG is dit de plaats van de emoties. Bel hat, hete buik, is 
bijvoorbeeld ‘boos’ en bel isi, rustige buik, het woord voor vrede. Het idee van wanbel is 
dat de gemeenschap figuurlijk één buik heeft, de emoties worden dus gedeeld. Als 
iemand boos is bijvoorbeeld, dan is dit geen individueel probleem. De oplossing moet dan 
gemeenschappelijk geregeld worden, dat kun je niet alleen.
Ik vind dit een heel mooi principe dat we ook in de Bijbel kunnen terugvinden. Zoals 
Paulus zegt wanneer hij de kerk als lichaam omschrijft: “Als één lid lijdt, dan lijden alle 
leden mee.” (1 Kor. 12:26). Zeker in een individualistische samenleving zoals in 
Nederland is het goed om te onthouden dat God ons aan elkaar gegeven heeft. Wij staan 
niet allemaal op zich, maar wij zijn samen het lichaam. Het idee van wanbel is ook dat het 
hele lichaam er last van heeft als de buik niet goed functioneert. Voor iedereen  is het 
dus belangrijk dat de wanbel goed blijft. Dit spreekt mij persoonlijk aan omdat ik als 
geen ander weet dat klachten aan de buik heel het lichaam beïnvloeden.

Village Living
Op het moment dat u deze nieuwsbrief leest, ben ik begonnen met het laatste deel van de 
PNGOC: een maand in een dorp tussen de lokale bevolking leven. Om ons daarop voor te 
bereiden hebben we colleges gehad over gezondheid. Denk hierbij aan rekening houden 
met giftige dieren en ziektes zoals malaria. Ook hebben we praktische vaardigheden 
geleerd, zoals koken op open vuur en kleren wassen zonder wasmachine. 
Het doel van de periode in een ander dorp is dat mijn Tok Pisin een stuk beter wordt en 
dat ik beter begrijp hoe de cultuur hier werkt. Om mij hierbij te helpen krijg ik in het dorp 
een wasfemili (gastgezin) toegewezen. Zij zullen voor me zorgen, maar me ook laten zien 
hoe het voor hen is om in PNG te leven. PNG is lang geïsoleerd geweest en is daarom een 
land dat snel in ontwikkeling is. De mensen staan met één been in het verleden en één 
been in de toekomst. Het lijkt me heel interessant om dat te ervaren. Die ervaringen 
hoop ik in de volgende nieuwsbrief te delen.

Vervolg: Bericht van Jorn

Bid- en dankpunten
❑ Dank dat Jorn steeds meer de draai heeft gevonden in zijn werk.
❑ Dank voor de leerzame PNGOC en de leuke groep studenten
❑ Dank voor bijdragen uit diverse acties en collectes, bijv. de Hap en Trap in 

Leerdam
❑ Jorn: “Ik ben gewoon heel dankbaar om hier te kunnen zijn”

❑ Bid voor een goede tijd in het plaatselijke dorp
❑ Bid voor meer ontmoetingen met de plaatselijke bevolking
❑ Bid voor nieuwe mensen die zich geroepen weten naar PNG en Ukarumpa

Doneren
NL29 RABO 0145 8748 26 
t.n.v. Wycliffe Software PNG
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Bericht van de TFC

Nu Jorn alweer even weg is, wordt onze rol als TFC ook  anders. We vergaderen minder 
vaak (en zonder Jorn). Maar dat betekent niet dat we minder enthousiast zijn geworden! 
Jorn heeft onze blijvende support (zowel door gebed als financieel) hard nodig. We zijn 
dan ook blij om te kunnen melden dat er zowel in Zoetermeer als Leerdam in het najaar 
weer nieuwe acties aankomen, waarbij u op ludieke dan wel leerzame wijze meer hoort 
over Jorn. Houd de kerkapps in de gaten, want binnenkort lichten we een tipje van de 
sluier op! Graag tot ziens!
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