
Nieuwsbrief 
Jorn Rietveld #8
1-6-2025 
Papoea-Nieuw-Guinea

Hallo allemaal,

Voor het eerst een nieuwsbrief van ons samen, omdat dat is hoe we het voortaan verder willen 
doen: samen. We hebben jullie in onze vorige individuele nieuwsbrieven verteld dat we sinds vorig 
jaar zomer een relatie hebben. We noemden ook de uitdaging die ons te wachten staat: Rhodé gaat 
binnenkort terug naar Nederland en Jorn zou nog in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) blijven. Dit zou 
betekenen dat we bijna negen maanden uit elkaar zouden zijn. Daarbij zit volgend jaar april Jorns 
eerste termijn van twee jaar in PNG erop, wat in principe betekent dat je dan voor drie maanden 
verlof naar Nederland komt. Daardoor zou Jorn terug naar Nederland moeten als Rhodé net weer in 
PNG zou zijn en zouden we elkaar ruim een jaar lang grotendeels mislopen. 

Vanzelfsprekend is dat niet iets waar we naar uit keken. Daar komt ook nog eens bij dat we elkaar 
echt heel leuk vinden, zo leuk dat we ons leven wel met elkaar zouden willen delen. Toen we alles bij 
elkaar optelden, kwamen we al snel tot de conclusie dat trouwen helemaal niet zo’n gekke optie was. 
Maar wanneer weet je dat je daar klaar voor bent? Het antwoord dat we op die vraag van onze 
ouders kregen was: wanneer je het weet, dan weet je het. Totaal onbruikbaar, totdat we beiden 
ongeveer tegelijk het gevoel hadden dat we het wel wisten. En ja: als je het weet, dan weet je het. Ook 
voelen we Gods hand hierin. We zijn allebei naar PNG gekomen omdat we ons geroepen voelen. We 
hadden allebei niet echt het plan om verliefd te worden. Het kwam niet goed uit en we wilden ons 
liever focussen op ons werk. Alleen klikte het net iets te goed om het te negeren. Eén van de dingen 
waar we elkaar erg in kunnen vinden, is dat we allebei een toekomst in PNG voor ons zien voor de 
lange termijn. Het voelt alsof God ons bij elkaar heeft gebracht, eerst los van elkaar en nu met een 
gedeelde missie.

In deze nieuwsbrief:
• Groot nieuws!
• Kennismaken met Rhodé
• Gewijzigde plannen
• Bericht van de TFC

Jornnaarheteindevandewereld.com  |  wycliffe.nl/veldmedewerker/jorn-rietveld/ |  tfcjorn@gmail.com

Jorn wordt uitgezonden door Protestantse Gemeente Leerdam en Protestantse Gemeente Zoetermeer Zuid

Bericht van Jorn en Rhodé

Lees meer: bericht van de TFC

Omdat jullie Rhodé nog niet zo goed kennen, laat ik haar zichzelf eerst 
eens voorstellen: “Hallo allemaal, ik ben Rhodé, 25 jaar en ik kom uit 
Waarder, een klein dorpje vlak bij Woerden en Bodegraven. Ik ben lid van 
de Hersteld Hervormde Gemeente Waarder-Driebruggen. Na mijn studie 
sociaal juridische dienstverlening ben ik bij het UWV gaan werken, waar ik 
mensen met een uitkering begeleidde naar een nieuwe baan. Maar ik 
voelde telkens dat dit niet de plek was waar ik moest zijn voor altijd, maar 
waar dan wel? God wees me uiteindelijk de weg naar Wycliffe en sinds juli 
2024 ben ik in PNG. Ik werk hier als vertaalprojectcoördinator in een 
project waar gewerkt wordt aan elf talen tegelijkertijd. Het werk bevalt 
erg goed! Het is afwisselend en ik ben dankbaar dat ik met mijn werk kan 
bijdragen aan het bijbelvertaalwerk. Het was een grote verrassing dat ik 
zo’n leuke jongen tegen zou komen, maar natuurlijk erg leuk!”

Omdat Rhodé in september voor vijf maanden naar Engeland moet om de opleiding te gaan volgen 
die Jorn eerder al gedaan heeft, is alles in een stroomversnelling terechtgekomen. We hopen dus, 
met Gods zegen, deze zomer al te gaan trouwen. Onze trouwdag staat nu op 24 juli gepland, geheel 
volgens traditie gaan we dat doen vanuit de kerk van Rhodé. Daarvoor komen we samen op 19 juni 
terug naar Nederland. We willen graag onze families, vrienden, gemeenteleden en andere 
betrokkenen zoveel mogelijk meenemen op deze (geloofs)reis. We hopen in de periode voor ons 
trouwen bij alle gemeenten langs te gaan en elkaars familie en vrienden beter te leren kennen.
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Voor Jorn betekent dit dat zijn plannen komende tijd wat gewijzigd zijn. Na ons trouwen gaan we 
dus eerst naar Engeland voor Rhodés opleiding. In die tijd kan Jorn op afstand het werk blijven 
doen dat hij nu ook doet. Jorn: “In mijn vorige nieuwsbrief legde ik uit hoe mijn werk eruit ziet en 
hoe het mij helpt om in Ukarumpa te zijn, vooral omdat het me veel ideeën geeft over hoe ik de 
software kan verbeteren. Een aantal van die ideeën komt samen in een groter project dat wel een 
paar maanden kost om uit te werken. Dit kan ik op afstand gaan doen. Het betekent wel dat het 
voor mij moeilijker is om mensen in Ukarumpa te helpen. Door het tijdsverschil van acht uur 
begint de werkdag om twaalf uur ‘s nachts Nederlandse tijd. Waar ik nu vaak heel snel kan 
reageren, duurt dat straks wat langer. Ook zal het betekenen dat ik af en toe ‘s nacht moet 
werken om bij vergaderingen te kunnen zijn of om iemand direct te kunnen helpen. Je moet er wat 
voor over hebben om met zo een leuke meid te mogen trouwen!”

Vervolg: Bericht van Jorn en Rhodé

Bid- en dankpunten
❑ Dank dat God Rhodé & Jorn bij elkaar heeft gebracht
❑ Bid voor een goed afscheid van PNG en goede reis 

naar Nederland
❑ Bid voor het plannen van de bruiloft voor het 

huwelijk
❑ Bid dat op afstand werken goed mag gaan
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Groot nieuws voor Jorn en Rhodé! Voor de TFC betekent dit dat we op de achtergrond druk bezig 
zijn geweest om samen met Jorn jullie, de achterban, mee te nemen in deze nieuwe 
gebeurtenissen. In de zomer staan meerdere momenten gepland waarop jullie Jorn en Rhodé 
kunnen ontmoeten en met hen in gesprek kunnen gaan:

● Zondag 29 juni: informatiemoment in Leerdam, aansluitend aan de avonddienst in de 
Pauluskerk  (Rehobothzaal, Europaplein 1, aanvang rond 20.00 uur)

● Zondag 13 juli: informatiemoment tijdens de kerkdienst in De Regenboog in Zoetermeer 
(Nathaliegang 263, aanvang dienst 10.00 uur)

● Dinsdag 26 augustus: Jorn en Rhodé hopen aan te sluiten bij de Klaverviermaaltijd in de 
Oase in Zoetermeer (Kerkenbos 8, aanvang 17.30 uur)

● Zondag 31 augustus: informatiemoment tijdens en na de kerkdienst in de Ichtuskerk in 
Zoetermeer (Parkeer 258, aanvang dienst 10.00 uur)

 
Weet daarnaast de TFC te vinden bij vragen! Zie hiervoor het e-mailadres onderaan deze 
nieuwsbrief, stuur ons gerust een appje, of spreek ons aan in de kerk of in de wandelgangen.

Bericht van de TFC

Agenda
Do 19 juni - Jorn en Rhodé komen naar Nederland
Zo 29 juni - Bezoek PG Leerdam
Zo 13 juli - Bezoek De Regenboog Zoetermeer
Do 24 juli  - Bruiloft Jorn en Rhodé in Waarder
Di 26 aug - Klaverviermaaltijd Zoetermeer
Zo 31 aug - Bezoek Ichtuskerk Zoetermeer

We hopen later meer te delen over hoe onze uitzending als getrouwd 
stel eruit gaat zien. Veel weten we op dit moment zelf ook nog niet, 
voor al onze plannen geldt: Deo volente. Wat nu voorop staat, is dat 
wij veel van elkaar houden en het ons grote verlangen is om samen 
uitgezonden te zijn naar PNG. Zoals we niet hadden verwacht om 
elkaar hier te ontmoeten, kunnen we ook niet voorspellen hoe de 
toekomst eruit gaat zien. We vertrouwen erop dat God het weet en 
dat we het in Zijn handen mogen leggen. 

Dit was hem weer voor nu. Ons rest nog u erg te bedanken voor uw interesse, steun en gebeden. 
Zouden jullie in het bijzonder met ons mee willen bidden voor wijsheid bij zowel de praktische 
zaken als het toeleven naar ons huwelijk? We zien ernaar uit om jullie binnenkort te mogen in 
ontmoeten in Nederland!

Jorn en Rhodé
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